
  

10.01.2025 “Ejjaam-ı Bied” 

نِ ِالَلّه ِسْم ِب ِ حْمهَٰ يم ِِالرَه  الرَهح 

نْيهاِ ه ِالدَُ ذ  نُواِف۪يِهَٰ ِاهحْسه ِل لَهذ۪ينه بَهكُمْْۜ نُواِاتَهقُواِره مه ِاَٰ ِالَهذ۪ينه بهاد  قلُِْيهاِع 
ِ يْر  هُمِْب غه ِاهجْره اب رُونه فَهىِالصَه اِيوُه ة ِْۜا نَهمه عه اس  اهرْضُِالَلَّٰ ِوه نهة ِْۜوه سه اب ِحه سه  ِِح 

ِِ:ِ صلى الله عليه وسلموقالِالنبيِ أرْبهعه ةه،ِوه شْره ِعه ِثهلاهثاً،ِفهصُمِْثهلاهثه هْر  ِالشَه نه ِم  إ ذهاِصُمْته
ةه شْره ِعه مْسه خه ةه،ِوه شْره ِعه

 

Beste gelovigen! 

De "witte dagen" (13e, 14e en 15e dagen van de 

maankalender) zijn gezegende dagen waarop onze 

Profeet (Sallallahoe áleihi we sellem) vaak vastte. 

Het vasten op deze dagen is een aanbevolen 

soenna. 

De maand Radjab is een van de drie gezegende 

maanden waarin Allah Zijn genade en vergeving 

schenkt. De 15e nacht van Radjab is bijzonder, 

vanwege belangrijke gebeurtenissen zoals het 

spreken van Allah met Musa (Aleihisselam) en de 

hemelvaart van Idries (Aleihisselam). 

Beste broeders! 

Vrijwillig vasten is van grote waarde in de 

maanden Radjab en Sjaa’ban. Laten we daarom in 

deze gezegende maanden extra aandacht schenken 

aan de vastensoenna van de Profeet (Sallallahoe 

áleihi we sellem). 

Eboe Dherr (Radiyallahoe anhoe) berichtte 

hierover: “De Boodschapper van Allah 

(Sallallahoe áleihi we sellem) beval ons om te 

vasten op de drie witte dagen van de maand. Dit 

zijn de 13e, 14e en 15e dagen.” (En-Nesa’i: 

Sunen, nr. 2422) 

Ibn Abbas (Radiyallahoe anhoema) zei: “De 

Boodschapper van Allah (Sallallahoe áleihi we 

sellem) liet nooit het vasten op de 13e, 14e en 

15e dag van de maand achterwege, noch 

wanneer hij op reis was, noch wanneer hij thuis 

was.” (Eboe Dawoed, Sawm, 62) 

Onze moeder Hafsa (Radiyallahoe anhaa) zei: 

“Vier zaken liet de Boodschapper van Allah 

(Sallallahu aleyhi we sellem) nooit achterwege: 

het vasten op Asjoera, het vasten in de eerste 

tien dagen van Dhu’l-Hidja, het vasten op de 

13e, 14e en 15e dag van de maand en het Doeha-

gebed.” (Ahmed, Nesai) 

In én overlevering zei onze Profeet (Sallallahoe 

áleihi we sellem): “Toen ik het Paradijs 

binnenging, zag ik dat de meeste bewoners van 

het Paradijs degenen waren die vastten op de 

witte dagen.” (Sjiraatoel Islam) 

Geliefde gemeenschap! 

Het vasten op de witte dagen biedt ons de 

mogelijkheid om de beloning te verdienen van én 

heel jaar vasten. Onze Profeet (Sallallahoe áleihi 

we sellem) zei: “Drie dagen vasten in elke 

maand is alsof men én heel jaar vast.” 

(Boekhari, Sawm, 60) 

Beste moslims! 

Het vasten in de gezegende maanden brengt 

vergeving, maar geleerden raden aan eerst gemiste 

verplichte vastendagen in te halen. Door dit op 

aanbevolen dagen te doen, vervullen we zowel 

onze plicht als de soenna van de Profeet 

(Sallallahoe áleihi we sellem). 

We sluiten onze preek af met het volgende vers uit 

de Koran: 

Zeg: “O mijn dienaren die geloven, vrees jullie 

Heer. Voor degenen die het goede doen in deze 

wereld is er goedheid, en de aarde van Allah is 

uitgestrekt. Slechts degenen die geduldig zijn 

(tijdens het vasten, in gehoorzaamheid aan 

Allah en Zijn beproevingen), zullen hun 

beloning volledig ontvangen zonder berekening 

(in maten of eenheden.” (Ez-Zoemar, 10) 

 

 


